Het leven gleed langzaam uit je weg,
je ogen werden broos, je stem werd zwak.
Je bood weerstand tot het einde en je hebt je
strijd met de grootste moed gestreden.

weduwe van Jokke Van den Acker

geboren te Rijmenam op 7 mei 1937 en zachtjes thuis
ingeslapen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 9 november 2025.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op maandag 17 november 2025 om 10 uur
in de aula van Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte, gevolgd door de bijzetting van de urne in het urnenveld op de
begraafplaats van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

Dit melden u met droefheid:
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

de families Marién en Van den Acker

Met dank aan dokterspraktijk Van Engeland, het team van de thuisverpleging Topcare en kinesist Johan Van Dyck.
In het bijzonder nog een woord van dank aan alle mensen die Marieke regelmatig kwamen bezoeken.

Correspondentieadres:
Familie Van den Acker - Marién, p/a Begr. Verwilt,
Waversesteenweg 63 - 2580 Putte

Digitaal condoleren via www.verwilt.be

uitvaarten Verwilt, Putte, www.verwilt.be - tel.: 015/75.54.25



